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DMNT
Kwaad Bloed /7 Ugo Dehaes

Op dit moment lijden wereldwijd ruim
50 miljoen mensen aan een vorm van
dementie. Mensen die vergeten waar ze
hun sleutels achterlieten, hoe ze de ene
voet voor de andere moeten zetten of
wie diegenen zijn waarvan ze houden.
Ook choreograaf Ugo Dehaes zag
een dierbare langzaam wegkwijnen
door dementie, en ging aan de slag
om deze complexe processen van het
aftakelende brein naar de scéne te
brengen. Hij vertaalt in beweging wat
het is om te vergeten, hoe concentratie
omslaat in obsessie, hoe gedachten
evolueren en hoe oude herinneringen
steeds weer opduiken.

Vrijdag 13 en zaterdag 14 november
2015 om 20u30

Een dansvoorstelling over vergeten
en vergeten worden,

Choreografie: Ugo Dehaes
Dans: Charlotte Vanden Eynde,
Kayoko Minami, Ugo Dehaes
Muziek: Roeland Luyten
Productie: kwaad bloed vzw
Coproductie: TAKT Dommelhof
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